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BOERS EN BOERS

De kalkoenen van onlinewinkel Boers en Boers uit
het Brabantse Meiljel zijn opgegroeid in de boom-
gaarden van de Engelse familie Copas. De prijs-
winnende kalkoenen worden daar bewaakt door
alpaca's. Stichting Wakker Dier gaf de broers een
compliment omdat de kalkoenen er zo vrij — en zo
lang - mogen rondlopen.

Jan (52, links) en René Boers (47)
ondernemers
Aha, echte kerstkalkoenen. Jan Boers: ‘Mijn
broer en ik halen onze kalkoenen uit Engeland
Hoe komen jullie daarbij? Ik heb jarenlang in
Engeland gewoond, waar traditioneel en uit
bundig Kerst wordt gevierd. Echt een Charles
Dickens-sfeertje heerst daar. In Nederland zijn
er eigenlijk geen echte kersttradities, behalve
gourmetten misschien. Het is onze missie daar
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dus halen jullie kalkoenen naar Neder-
land? ‘Precies. Na lang zoeken vonden we een
aantal jaar geleden de geweldige kalkoenen van
de familie Copas uit Cookham. Die worden, na
maandenlang scharrelen op de boerderij, ter
plaatse geslacht en ontbeend. We laten ze daar
ook vullen, een idee van onze chefkok Bert van
Rijt. Dan gaan ze naar Nederland en worden ze
gekoeld verstuurd en thuisbezorgd door eigen
bezorgers in witte koksbuizen met het bedrijfs-
logo. De bezorging was in het begin wel lastig
Het is natuurlijk geen boek dat door de brie-
venbus kan.
Wie kopen er een online-kerstkalkoen?
‘Eigenlijk iedereen wel, ook BNers en veel Bel-
gen. We krijgen elk jaar na de feestdagen be
dankbrieven van klanten, dat geeft ons een
warm gevoel. We leveren niet alleen een kal-
koen, maar ook de kerstsfeer. En voor mensen
die niet van kalkoen houden, hebben we ook
varkensham van de hofleverancier van het
Britse koningshuis. En kip, zalm, kazen, pud

ding, allemaal van het Engelse platteland

oren eenden,
eestdagen.
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